
De Dorpsdichter(es)

Geplaatst op 4 april 2023 door Anja Tekelenburg

Ze zweetten en zwierden

door de Houtense dreven

verbleven min of meer

ondergronds

een gesloten verbond

met elkaar en hun muze

gesproken en geschreven taal

het verhaal van alle dag

belevingen van de ziel vullen

bezielde straten

laten zich

in geletterde

en omgezette klank

op een bankje

op het plein

met olie en azijn

luid of stil horen

niet tegen de muur te zetten

gebrek aan geld en energie

zal ons wellicht beletten om

op gelijke voet voort te gaan

het uiteindelijke doel is bereikt.

Uit niets blijkt

begrip voor

benodigde rust

om door en uit

te bouwen …

We sjouwen onze koffers



naar zolder en zien u

in 2026 wederom hier

in de Raadszaal.

Hoe zal het sprookje dorpsdicher(es) dan geleefd zijn of wederom groot worden?
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Over Anja Tekelenburg

Dichten is voor mij als ademhalen. Ik schrijf vanaf het moment dat ik letters op papier kan zetten. Alles 
op deze site is intellectueel eigendom van Anja Tekelenburg, tenzij anders vermeld.

Bekijk alle berichten van Anja Tekelenburg


